
  

  

 
 

 
 
 
Eindhoven, 24 mei 2024 
 

 
 
De Kunst van het nalaten… 
 

Op vrijdagmiddag 28 juni nodig ik ben je van harte uit om aanwezig te zijn bij een open 
gedachtewisseling met betrekking tot het thema ‘De kunst van het nalaten’. 
 
Het doel van deze bijeenkomst is om in een open sfeer nieuwe vruchtbare denkbeelden te 
ontwikkelen met betrekking tot culturele nalatenschap, en de manieren waarop we omgaan 
met verwerving, archivering, conservering en restauratie. We willen bespreken hoe we 
verandering en groei kunnen integreren in relatie tot wetenschap, maatschappelijke waarden 
en - sentimenten. 
Alles verandert, wij ook, fysiek, onze vaardigheden, contexten, ons palet van waarden en 
verbindingen. Niets ontsnapt aan het proces van verandering. Dit geldt ook voor cultuur dit is 
immers een uitdrukking van voortdurende verandering en kan in wezen niet volledig 
behouden blijven.  
Wat betekent dit voor de toekomst van kunst- en cultuurnalatenschap? Hoe kunnen we 
respectvol omgaan met veranderingen, zonder gevoelige gêne? 
 
Enkele kunstenaars en deskundigen zullen het thema introduceren. Na een korte pauze 
volgt een openhartig en interactief gesprek tussen kunst- en cultuurmakers, conservatoren, 
erfgoeddeskundigen en andere betrokken professionals. Het publiek wordt actief bij dit 
gesprek betrokken. Zodra de namen van de sprekers definitief zijn, zal ik deze met je delen.  
Geertje Jacobs, directeur van EKWC, zal het gesprek leiden. 
De inloop is vanaf 13.30 uur en de introductie van het thema start om 14.00 uur. Om 16.00 
uur ronden we af met een netwerkborrel tot 17.00 uur. 
 
Het initiatief voor deze bijeenkomst ontstond tijdens interacties gedurende een retrospectieve 
expositie en een werkperiode bij het EKWC.. Het project ‘Transformatie’, waarbij mijn huidige 
collectie wordt omgevormd tot nieuwe archeologische objecten in keramiek, is hieruit 
voortgekomen. Deze denkwijzen en publieke interacties waren zo boeiend dat ik het 
belangrijk vind dit verder te ontwikkelen met een brede groep betrokkenen. 
 
Ik hoop je op 28 juni te zien in de ‘Plus een-ruimte’ van het EKWC, Almystraat 10, 5061 PA 
Oisterwijk. Laat je me weten of je aanwezig gaat zijn? 
 
Alle Goeds, 
Leo van Vegchel 
Ateliers Hemelrijken 77 
5612 LB Eindhoven 
0629341339 
 
“Kunst en cultuur zijn niet zomaar vertoningen. Het zijn een verbintenissen tussen gedachte 
en betekenis, groei en materiaal. Maar voordat materiaal tot kunst wordt gemaakt, heeft 
datzelfde materiaal al andere verschijningsvormen of betekenis gehad. Materie gaat nooit 
verloren, slechts de betekenis verandert. “ 
- uit project Transformatie, Leo van Vegchel-   
  
Zie ook https://www.youtube.com/watch?v=DshMyoEousg  
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